De zon ging onder voor het avond werd...

Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heett,
nemen wij bedroefd afscheid van

een heel levenslustige vrouw, moeder, oma, familielid, vriendin

Cecile Van den Eynde

lid van Okra
lid van Blindenzorg Licht & Liefde

Zij werd geboren te Antwerpen op 22 november 1938
en is stilletjes onverwacht overleden in WZC Wommelgheem
te Wommelgem op 24 maart 2025.

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk wordt
uitgenodigd, vindt plaats op dinsdag 1 april 2025 om 11 uur
in de kerk Sint-Rita te Kontich, Pierstraat 5.

Samenkomst in de kerk.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf

op de begraafplaats van Mortsel-Cantincrode, Krijgsbaan 65.

U wordt daarna vriendelijk uitgenodigd om een tasje koffie

te drinken en samen herinneringen op te halen.

Dit melden u:

Yves en Hilde Peeters - Andries
haar kinderen

Pieter Meylemans
Stijn Meylemans

haar kleinkinderen

De families Van den Eynde, Van Hove en Andries.

Met speciale dank aan al het personeel van
WZzC Wommelgheem, haar huisarts Dr. Carine Cloodts
en audiologe Annelies Vermeiren van ZAS Augustinus
te Wilrijk voor de warme en liefdevolle zorgen.

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum van
Begrafenissen Goossens & Celis te Wommelgem,
Kerkplaats 5, na telefonische afspraak (03/449.68.61)
t.e.m. zaterdag 29 maart 2025.



