
Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij hoe ik was,
in stralende zon, toen ik alles nog kon.

Bedroefd nemen wij afscheid van

Clementine Mertens
Lid van Samana Vremde

echtgenote van Eduard Vingerhoets

Zij werd geboren te Boechout op 1 mei 1934
 en ging van ons heen in WZC Sint-Jozef

te Lier op 14 februari 2025.

De uitvaartliturgie rond de asurne, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats in de

kerk van Sint-Jan in d’Olie, Dorpsplaats te Vremde,
op zaterdag 22 februari 2025 om 11 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in
het urnenveld op de begraafplaats van Vremde,

Wommelgemsesteenweg.

Rouwadres:
Familie Clementine Mertens
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Eduard Vingerhoets 
haar echtgenoot

Luc en Ingrid De Bruyn - Vingerhoets
        Sam en Wendy Van Aert - De Bruyn
 Tristan, Ariane
        Glenn en Cindy Gyselings - De Bruyn
 Marieke en Maarten, Tuur
 Warre en Amelie, ♥
        Kevin De Bruyn
        Robby en Jessica De Bruyn - Boetzkes
 Brent, Lore, Wout
        Nick en Evelien De Bruyn - Renders
 Elise, Louise
Werner en Christel Vingerhoets - Van Tendeloo
        Olivier en Lotte Vingerhoets - Soontjes
 Alizée, Boaz

haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Emiel en Maria (†) Van de Weerd - Mertens
Louis (†) Mertens
Jos en Helena Vingerhoets - Leys
Wim (†) en Maria Vanheuckelom - Vingerhoets

haar schoonbroers en schoonzussen

Met bijzondere dank aan de huisartsen, gezinshulp Veerle 
en aan het team van WZC Sint-Jozef te Lier

voor de liefdevolle zorgen.


