Er is pijn, zovéél pijn
en droefheid, diepe droefheid
om het gemis

Maar haar warme hart koesteren wij
dicht bij ons
als herinnering

als erfenis

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar om wat zij voor ons betekende
nemen wij afscheid van

Maria Wouters
weduwe van Jos De Roover

Zij werd geboren te Borsbeek op 10 februari 1938
en ging zachtjes van ons heen in WZC Huize Stracke
te Boechout op 19 november 2024.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, afscheid van
haar te nemen in de parochiekerk van Sint-Bavo,
Sint-Bavoplein te Boechout,
op woensdag 27 november 2024 om 10 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in het familiegraf
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:

Familie Maria Wouters

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

online condoleren via www.goossensencelis.be

Dit melden u:

Peter en Anita Dekkers - De Roover
Kristof Dekkers en Kady Van den Broeck
Josse, Stenn
Bert Dekkers en Yana Brosens
LLucas, Fien
Rudy en Ria Caluwé - De Roover
Maaike Caluwé en Tom Kerremans
Anna, Felix
Marlies (1) Caluweé
Jens Caluwé en Kathleen Bogaerts
Patrick en Linda Theys - De Roover
Evelien Theys
Jeroen Theys
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Anna (1) Bruers
haar moeder.

Met bijzondere dank aan het team van huisartsenpraktijk
Den Heuvel en van WZC Huize Stracke te Boechout
voor de goede en toegewijde zorgen.



