
Elk afscheid is de geboorte van een herinnering

Salvador Dali

Met droefheid melden wij u het overlijden van

Karel “Daddy” Van den Bosch
Trouwe supporter van Royal Antwerp FC en Futsal Topsport Antwerpen

weduwnaar van Wiske Horemans

Hij werd geboren te Lier op 23 augustus 1938
en is zacht ingeslapen in WZC De Veldekens

te Berchem op 4 september 2024.

Wij nodigen u uit, om samen met ons, zijn leven te vieren in de kerk
van de Verrezen Heer, Berchemstadionstraat te Berchem,

op dinsdag 10 september 2024 om 10 uur.

Samenkomst in de kerk.

De asurne zal later in familiekring een mooie bestemming krijgen.

Bloemen noch kransen.

Rouwadres:
Familie Karel Van den Bosch
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Gunter Fonteyne en Inge Grieten
 Lieselotte Fonteyne en Gilles Oorts
  Emma
 Hanne Fonteyne en Dries Leys
  Rosie
 Nils Van Belle
 Lore Van Belle en Michael De Backer
  Ella, Eden, Emil
Wouter Fonteyne en Veerle Fransen
 Lars Fonteyne en Lauren Vollmer
 Arre Fonteyne
 Lena Fonteyne
Ann Fonteyne en Ingmar Bastien
 Nicolas Bastien
 Thibeau Bastien  zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Mia (†) Van den Bosch en Rudi Pison
 kinderen en kleinkinderen zijn schoonbroer, neven en nichten

De families Horemans en Driessen.

Met bijzondere dank aan allen die er voor hem
geweest zijn in deze moeilijke periode.


