
Daar droomt iets in uw ogen,
Wen gij ten hemel ziet;
Daar zingt iets in uw zuchten, 
Héél verre, van verdriet...

Alice Nahon

Bedroefd om zijn heengaan maar dankbaar voor zijn mooi en liefdevol leven,
nemen wij afscheid van onze lieve

Leo Van Camp
Werknemer op rust van Agfa-Gevaert

weduwnaar van Lucie Geeraerts

Hij werd geboren te Antwerpen op 23 november 1933 en is rustig ingeslapen
te Mortsel in WZC Rubens op 20 september 2024, gesterkt door de Ziekenzalving.

Dit melden u met droefheid :

Bart Van Camp,
Marleen Van Camp,  zijn kinderen,

De familie van François (†) Van Camp en Jeanne (†),
De familie van Emiel (†) Geeraerts en Liesbeth (†),
De familie van Robert (†) en Anna (†) Geeraerts,
De familie van John (†) Geeraerts en Simonne (†),
De familie van Maurice (†) en Hortence (†)  Geeraerts,
De familie van Albert (†) Geeraerts en Jeanine,
 zijn schoonzus, neven en nichten.

Speciale dank aan huisarts Dr. A. Waerebeek, het voltallige team van WZC Rubens te Mortsel 
en aan het verplegend personeel van ZAS Sint-Augustinus te Wilrijk voor de liefdevolle zorgen.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd
heeft plaats op zaterdag 5 oktober 2024 om 10 uur 

in rouwcentrum “In het Avondrood” Kerkstraat 98 te Mortsel. 

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 9.45 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats van Mortsel-Dorp, Lepelstraat 1.

Rouwadres :
Familie Leo Van Camp,
p/a Begr. Goossens & Celis, Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.


