Opgewekt en zorgzaam, nooit vragen,
Nimmer klagend, altijd stil dragend
Moedig ging je door, steeds weer
Tot op het laatste moment
het wilde niet meer.

Dankbaar voor zijn leven onder ons
nemen wij afscheid van

Raymond Tonel

gewezen leerkracht basisschool Sint-Benedictus Mortsel

weduwnaar van Paula Storms

Hij werd geboren te Mortsel op 1 augustus 1938
en is plots van ons heengegaan in het Heilig Hartziekenhuis te Lier
op 20 september 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats op
dinsdag 1 oktober 2024 om 11.00 uur
in rouwcentrum “In het Avondrood”
te Mortsel, Kerkstraat 98.

Samenkomst in het rouwcentrum en
gelegenheid tot condoleren vanaf 10.45 uur.

Aansluitend zal Raymond herenigd worden met zijn
echtgenote op de begraafplaats van Lint, Bouwenstraat.

Rouwadres:

Familie Raymond Tonel

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u met droefheid:

Luc Tonel en vriendin
lllonca Tonel
Hans en Annick Belles - Tonel
Pieter-Jan en Jilke Belles - Maelfeyt
Frederik Belles en Suyin Francois
Ziin kinderen en kleinkinderen

zijn schoonbroers en schoonzussen
ziin neven en nichten
de families Goossens en Storms.

Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum

“In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel

t.e.m. vrijdag 27 september 2024 - 10.00 uur
na telefonische afspraak. (03/449.68.61)

Met bijzondere dank aan de afdeling geriatrie
van het Heilig Hartziekenhuis te Lier voor de goede zorgen.



