Dankbaar dat ik je levensgezel mocht zijn
Dankbaar voor de mooie kinderen die we kregen
Droevig voor het loslaten
Droevig om verdere wegen
alleen te moeten afleggen
Ik laat je gaan, lieve schat,
het is goed geweest
Om het met jouw woorden te zeggen:
“doetagoe”

Céthy

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons
hebben wij afscheid genomen van

| ouis Steenackers

echtgenoot van Céathy Arnouts

Geboren te Berchem op 1 juli 1952
en overleden na een moedig gedragen ziekte
in het Heilig Hartziekenhuis te Lier op 6 oktober 2024.

De afscheidsplechtigheid waarop u
vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats
op maandag 14 oktober 2024 om 11 uur
in de kerk van Sint-Jan in d’Olie te Vremde,
Dorpsplaats.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling in het familiegraf
op de begraafplaats van Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:

Familie Louis Steenackers

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Céathy Arnouts
Ziin echtgenote

Dirk en Karen Van Humskerken - Steenackers
Janne, Lena
Geert en Catherine Steenackers - Adriaenssen
Lyem, Seth
Edwin en An Steenackers - Weyns
Mil, Tuur
Zijn kinderen en kleinkinderen

Paul en Gerd Steenackers - De Bruyne
Evi
Thomas
Ivo en Jo Steenackers - Saelen
Ellen en Joeri en kinderen
Sarah en Bart en kinderen
Zijn broers, schoonzussen, neven en nichten

Ivo () Arnouts
Zijn schoonbroer

De families Steenackers, Arnouts, Waegemans en Van den Eynde.

Met dank aan de dokters en het verplegend personeel van

de Palliatieve Eenheid van het Heilig Hartziekenhuis te Lier
voor de buitengewone goede zorgen.



