
Onze handen kunnen je niet voor altijd dragen, 
onze harten wel.



Bedroefd nemen wij afscheid van

Xenne Smits
zoon van Willy en Nicole

broer van Gregory, Stephanie en Kim
grote nonkel van Liesje

Hij werd geboren te Mortsel op 2 april 2015 en is na een moedige strijd 
veel te vroeg van ons heengegaan in het UZA te Edegem op 22 juni 2024.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen van Xenne
op zaterdag 29 juni 2024 om 11 uur,

in rouwcentrum “In het Avondrood”, Kerkstraat 98 te Mortsel.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 10.45 uur.

De urne krijgt een plaats in familiekring.

Rouwadres: 
Familie Xenne Smits
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Voor altijd in de harten van:

Willy en Nicole zijn ouders

Gregory
 Liesje
Stephanie
Kim  zijn broer, zussen en nichtje

Joyce
Rene zijn meter en peter

zijn grootouders, tantes, nonkels, neven en nichten
de families Smits, Vercruyssen, Van Ballaert en aanverwanten.

Met dank aan de dokters en het verplegend personeel van het UZA te Edegem, 
Revalidatiecentrum Pulderbos en zijn kinesisten voor de warme en liefdevolle zorgen.

Er is gelegenheid tot groeten in het UZA te Edegem, 
Drie Eikenstraat 655, van 14 tot 17.30 uur na telefonische afspraak (03/821.49.39)

t.e.m. donderdag 27 juni 2024, aanmelden aan het onthaal.


