
Soms is er zoveel wat we voelen
maar zo weinig wat we kunnen zeggen ...

Bedroefd om haar heengaan
maar dankbaar om wat zij voor ons betekende

hebben wij afscheid genomen van 

Mia Sillis
weduwe van Emiel Oeyen

Zij werd geboren te Oelegem op 16 juli 1928
en is rustig van ons heengegaan in WZC Millegem

te Ranst op 27 november 2024.
 

De afscheidsplechtigheid rond de asurne, waarop
u vriendelijk wordt uitgenodigd, vindt plaats 

op donderdag 5 december 2024 om 11 uur,
in de parochiekerk van Sint-Jan in d’Olie

te Vremde, Dorpsplaats.
  

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de asurne in
het urnenveld op de begraafplaats van Vremde,

Wommelgemsesteenweg.

Geen bloemen of kransen.

Rouwadres:  
Familie Mia Sillis
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel

Dit melden u:

Walter Oeyen en Rita Van Snick
Andrea Oeyen en Philippe Staelens
Johan Oeyen

haar kinderen

Wout Oeyen en Jona Muylaert
 Lisa
Els Oeyen en Wouter De Roeve
 Elise, Jules
Anouck Staelens
 Nathan, Margaux
Cedric Staelens
Rick Molyneux

haar klein- en achterkleinkinderen 

Haar schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten
De families Sillis, Oeyen en aanverwanten.

Met dank aan al het personeel van WZC Millegem
te Ranst voor de warme en liefdevolle zorgen.


