
’n Beetje

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je,
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op ’n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons

hebben wij afscheid genomen van

Leo Germanus
weduwnaar van Anita Meul

 
Hij werd geboren te Antwerpen op 30 september 1944 

en is overleden in WZC Sint-Jozef te Wommelgem 
op 7 december 2024.

  

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen 
van Leo op vrijdag 13 december 2024 om 14 uur

 in het rouwcentrum van Begrafenissen Goossens & Celis 
te Wommelgem, Kerkplaats 5.

Samenkomst in het rouwcentrum vanaf 13.45 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting van de urne 
in het columbarium op de begraafplaats 

van Wommelgem-centrum, Sint-Damiaanstraat.

Dit melden u:

Zijn dochter en partner
 Tanja Germanus en Sebastiaan De Ridder

Zijn kleindochter en partner  
 Phara Van Hooste en Nick De Smedt

Zijn kleindochter en partner 
 Lisa Van Hooste en Gilles Van Raemdonck

Zijn zussen Hélène en Gabriëlla Germanus
Zijn schoonbroers, neven en nichten.

Bijzondere dank aan al het personeel 
van WZC Sint-Jozef te Wommelgem 
voor de warme en liefdevolle zorgen.

Rouwadres: 
Familie Leo Germanus
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  2640 Mortsel


