
Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van 

Ida Dedecker
weduwe van Lode Van Soom

Zij werd geboren te Deurne op 15 februari 1928
en is zacht ingeslapen in WZC Huize Stracke te Boechout 

op 31 december 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de asurne waarop 
u vriendelijk wordt uitgenodigd heeft plaats op 
donderdag 9 januari 2025 om 10.30 uur,

 in de kapel van WZC Huize Stracke te Boechout, 
Borsbeeksesteenweg 45.

Samenkomst in de kapel vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de asverspreiding op de begraafplaats 
van Mortsel-Cantincrode, Krijgsbaan 65.

Er is gelegenheid tot groeten in rouwcentrum “In het Avondrood”
 te Mortsel, Kerkstraat 98, na telefonische afspraak (03/449.68.61) 

t.e.m. dinsdag 7 januari 2025 - niet op zondag.

Rouwadres:
Familie Ida Dedecker
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u:

Eric (†) en Viviane Devadder - Van Soom
Wim en Viviane Van Soom - Borremans
Wim (†) en Monique Janssens - Van Soom
Axel en Karina Van Soom - Verbraeken

haar kinderen

Joeri en Kelly Devadder - Van Den Kerkhoven
 Bodhi, Aaron, Léon
Nathan en Britt Livesey -  Devadder 
 Kilian, Ilane en Kieran
Ilja en Wendy Devadder - Van Soom
 Argan
Tom en Marick Vodermans - Devadder
 Seppe, Tiebe, Ferre
Kalle en Lotte Devadder - Vandepitte
 Fen, Stig, Oskar
Sven Van Soom
Bert en Kim Bosmans - Van Soom
 Tobias
Joeri en Elke Gilon - Janssens
 Niels, Mats, Kobe
Bert en Tine Janssens - Mus
 Louis, Maxim
Jan Janssens
Veerle Van Soom
Jonas Van Soom

haar klein- en achterkleinkinderen

De familie Dedecker, nichten en aanverwanten

Met dank aan dokter A. Waerebeek en het volledige team van
 WZC Huize Stracke voor de goede en liefdevolle zorgen.

Dacht je dat al het grootse leven, 
dat hier op aarde heeft geleefd
ineens totaal is afgeschreven, 

ineens geen enkel nut meer heeft?

Dat alle liefde die zij gaven, 
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is? 

Ze leven verder en ze slapen, 
niet één moment, geen enk’le stond, 
Hij heeft de mensen niet geschapen

om op te bergen in de grond.
(Toon Hermans)


