Als ik jullie ooit moet verlaten,
verstik me dan niet in tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar in jullie eigen levenssfeer,
daar waar ik gelukkig was.

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons
nemen wij afscheid van

Dokter

Robert De Preter

weduwnaar van Edith Verschaeren

Hij werd geboren te Beerzel op 18 februari 1944 en is na
een kortstondige strijd zacht en vredig van ons heengegaan
in het UZA te Edegem op 2 december 2024.

De afscheidsplechtigheid waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd,
vindt plaats op zaterdag 7 december 2024 om 11 uur
in de parochiekerk van Sint-Bavo te Boechout, Sint-Bavoplein.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.40 uur.

Aansluitend leggen we hem te rusten bij zijn echtgenote
op de begraafplaats te Boechout, Hovesesteenweg.

Rouwadres:

Familie Robert De Preter

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel.

Dit melden u met droefheid:

Jan De Preter
Geert De Preter
zijn kinderen

De families De Preter, Verschaeren en Heylen.

Er is gelegenheid tot groeten in het mortuarium
van het UZA te Edegem, Drie Eikenstraat 655,
van 14 uur tot 17.30 uur na telefonische afspraak
(03/821.49.39), t.e.m. donderdag 5 december 2024.
(aanmelden aan het onthaal)

Met dank aan het team
van Intensieve Zorgen UZA te Edegem.



