
“Here comes the sun
Doo-doo-doo-doo
Here comes the sun, and I say
It’s alright”

Veel te vroeg moeten wij afscheid nemen van

Leo de Haan
Hij werd geboren te Eindhoven (NL) op 13 januari 1966

en ging thuis te Mortsel onverwacht maar vredig
van ons heen op 13 mei 2024. 

Wij nodigen u uit om samen met ons zijn leven
te vieren in de aula Aster van crematorium Pontes,

Jules Moretuslei 2 te BE 2610 Wilrijk,
op vrijdag 24 mei 2024 om 14 uur.

Samenkomst in de wachtzaal van
het crematorium vanaf 13.45 uur.

De asse zal op een later tijdstip in de
Schelde tewatergelaten worden.

 
Wij vieren zijn leven,

dus graag vrolijke kledij.

Trotse papa van

 Eva
 Fay

Broer, schoonbroer en oom van

 Herman en José
       Marij (†)
 Hanny (†) en Geert (†)
 Joke en Manfred`

  en hun kinderen en kleinkinderen

Met bijzondere dank aan het team van Thuishulp i-mens 
voor de steun, vriendschap en goede zorgen.

Rouwadres:
Familie Leo de Haan
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120  -  BE 2640 Mortsel


