
Waarom zijn er zoveel vragen, waarom is er zoveel pijn, 
waarom zijn er zoveel dingen, die niet te begrijpen zijn. 

Groot is de leegte die hij achterlaat, 
maar zijn herinneringen blijven...

Bedroefd om zijn heengaan
maar dankbaar voor zijn leven onder ons

melden wij u het heengaan van

René Bosschaerts
“Rosse René”

levenspartner van Myriam Hey

Hij werd geboren te Antwerpen op 11 november 1958 en
is omringd door zijn familie, rustig van ons heengegaan

in het AZ Monica te Deurne op 30 augustus 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid  
te nemen van René in aula Chrysant 

van crematorium Pontes, Jules Moretuslei 2 te Wilrijk,
op donderdag 5 september 2024 om 12.30 uur.

Samenkomst vanaf 12.10 uur. 

Aansluitend volgt de asverspreiding op de
begraafplaats van Borsbeek, ingang via Frans Theyslei.

Rouwadres:
Familie René Bosschaerts
p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Myriam Hey
zijn levenspartner

Wiske (†) en André (†) Bosschaerts - Vlaminckx
Jeannine Bosschaerts en Rik (†) Keusseneers
Willy (†) Bosschaerts
Rik Bosschaerts en Sim Carpentier
Francine Bosschaerts en Jorg Mensaert
Gilbert Bosschaerts en Bernadette Grijseels

zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen

Joyce Mertens en Peter Proost
Diane Vlaminckx en Rudi Roelandts
Kimberly Van Elewyck en Kenny De Dobbelaere
Sammy Bosschaerts en Bo De Meyer
Vicky Bosschaerts
Winnie Van Camp
Nicky Van Camp en Natasja Moeremans

zijn neven, nichten en pluskinderen

De families Bosschaerts en Hey.

Er is gelegenheid tot groeten op zaterdag 31 augustus 2024 
van 13.00 tot 13.30 uur in het rouwcentrum 

van Begrafenissen Goossens & Celis,
 Frans Beirenslaan 59 te Borsbeek.

Met dank aan het verplegend personeel, de dokter en
 de psycholoog van AZ Monica te Deurne 

voor de goede en toegewijde zorgen.


