Opgewekt en zorgzaam, nooit vragend,
nimmer klagend, altijd stil dragend,

moedig ging je door, steeds weer,

tot op het laatste moment, het wilde niet meer.

Bedroefd nemen wij afscheid van

Greta Aertgeerts

echtgenote van Marcel De Ridder

Zij werd geboren te Boechout op 26 juli 1948
en is van ons heengegaan na een moedig gedragen ziekte
thuis te Borsbeek op 20 oktober 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de urne,
waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, heeft plaats
op zaterdag 26 oktober 2024 om 10.30 uur,
in de Sint-Jacobuskerk te Borsbeek, Jozef Reusenslei.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten
achteraan in de kerk vanaf 10.10 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het urnenpad
op begraafplaats van Borsbeek, de Robianostraat.

Rouwadres:

Familie Greta Aertgeerts

p/a Begrafenissen Goossens & Celis
Liersesteenweg 120 - 2640 Mortsel

Dit melden u:

Marcel De Ridder
haar echtgenoot

Kurt De Ridder
Lobke

Wim De Ridder en Tineke Engels
Lore
haar kinderen en kleindochters

Henry en Annie Verbeeck - Aertgeerts
Eddy en Lilliane Aertgeerts - Nauwelaers
Mark en Hilde Aertgeerts - Henderickx
Dirk en Christel Aertgeerts - Henderickx
Frans (1) en Anny De Ridder - Van Beirendonck
haar broers en zus
haar schoonbroers en schoonzussen

haar neven en nichten
de families Aertgeerts en De Ridder.

Er is gelegenheid tot groeten in het rouwcentrum
van Begr. Goossens & Celis te Borsbeek,
Frans Beirenslaan 59, t.e.m. donderdag 24 oktober
na telefonische afspraak. (03/449.68.61)

Met dank aan de Palliatieve Hulpverilening Antwerpen,
de verplegers van het Wit-Gele kruis en
het personeel van de afdeling oncologie
van het AZ Monica te Deurne voor de toegewijde zorgen.



